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Voorwoord 
2023 was voor De Tweede Mijl (DTM) weer bijna een ‘normaal’ jaar maar wat is nu ‘normaal’ wanneer we vele 
gasten, dak- en thuislozen, ‘statuslozen’ en eenzamen opvangen met een bak koffie en een maaltijd?  
We zagen weer een grootte bandbreedte van verscheidenheid in culturele en etnisch achtergrond, diversiteit 
van verschijning en gedrag. Gasten die soms zeer extravert waren en anderen zo naar binnen gericht dat ze 
amper aanspreekbaar leken. Een Amsterdammer die komt voor z’n  praatje, een Bulgaar die dakloos is, een 
Iranier op de vlucht een Afrikaan zonder documentatie. Die boeiende verschillen maken DTM  tot De Tweede 
Mijl. Mensen mogen zichzelf zijn (er zijn grenzen vanzelfsprekend) maar er is ruimte, er is rust, eten en drinken, 
een douchebeurt en wanneer aan belangrijke basisvoorwaarden zijn voldaan, vaak ook voor een goed gesprek 
om ook op die manier iets van de liefde van Jezus Christus te kunnen laten zien. Zo kon De Tweede Mijl verschil 
maken voor deze mensen die we mogen zien als beelddragers van Christus, handen en voeten geven aan zijn 
boodschap van heil en vrede en liefde voor mensen.  
Alleen mogelijk door de belangeloze inzet van al onze vrijwilligers. Zij doen het werk en staan naast onze gasten, 
dicht bij de bezoeker.  
In 2023 zagen we een verschuiving naar meer gasten uit Oost Europa. Naar Nederland gekomen om aan 
armoede te ontsnappen of juist om ‘bergen geld’ te verdienen. Wat dan, hier eenmaal aangekomen heel anders 
blijkt te zijn, dan verwacht. Niet het beloofde prachtig huisje maar een gedeelde kamer met een bed waarop om 
beurten geslapen moet worden. Wanneer je dat niet vol kan houden is het alternatief vaak niet anders dan ‘de 
straat’. Maar in die straat heb je ook voorzieningen als De Tweede Mijl.  Voor velen blijken we helaas een (ook 
dankbare) noodzakelijkheid en daarnaast een huis waar iets van Hoop gegeven en geproefd mag worden.  
 
Namens het bestuur, 
 
Dick van Hoek, voorzitter 
 
 
 
 

Ontwikkelingen 
In het afgelopen jaar hebben we besloten om onze vorm van hulpverlening door te ontwikkelen. 
De beweging van ‘zorgen voor naar zorgen met’ heeft meer vorm gekregen. We willen we er graag voor zorgen 
dat onze gasten hun competenties want ieder mens heeft talenten, meer en beter gebruiken ook bij DTM.  Dat 
betekent dat een deel van onze gasten willen uitnodigen om actief mee te helpen met bijvoorbeeld de 
maaltijden klaar maken, het opruimen,, inzetten in het kleding uitdelen enzovoorts. 
Dat gaat niet zomaar en deze beweging vraagt een goede voorbereiding. Daar gaan we in 2024 mee verder 
mede ondersteund door de Regenbooggroep.  
 
 

Doelgroep  

Drugs- en gokverslaafden, alcoholisten, dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en eenzamen. Een grote groep 
mensen valt in onze maatschappij buiten de boot. De Tweede Mijl trekt zich het lot van deze mensen aan. We 
zien de laatste jaren een verschuiving van bezoekers uit het Midden-Oosten naar bezoekers uit Oost Europa. 
De Tweede Mijl heeft tot doel deze mensen drie dagen in de week op te vangen in het inloophuis te Amsterdam; 
Naar de bezoekers te luisteren; eten en drinken te geven; het evangelie te delen en bezoekers door te 
verwijzen naar ketenpartners. 
. 
 
 
 
 



 

Werkgebied 
De Tweede Mijl heeft haar werkgebied voornamelijk in de Jordaan te Amsterdam. De bezoekers komen niet 
alleen uit dit gebied, maar uit geheel Amsterdam. De Tweede Mijl staat bekend om haar gastvrijheid en de 
laagdrempelige opvang. 
 
 

Samenwerkingsrelaties 
We hebben goed overleg en contact met onderstaande  (samenwerkings) partners  

a. Tot Heil des Volks 
b. Gemeente Amsterdam 
c. Politie (wijkagent) 
d. Regenbooggroep 
e. GGD 

 
 

 

Bestuur en Personeel 
Het bestuur bestond uit: 
Voorzitter Dick van Hoek  
Secretaris Rob Wolters vanaf  
Penningmeester Hans van der Ploeg 
Algemeen lid Marjan Companjen 
 
De Tweede Mijl heeft één medewerker in dienst 
Coördinator: Gerrit van Kruistum (16 uur) 
 
 
 
 
 
 

Financiën 
De Tweede Mijl heeft 2023 in financiële zin positief afgesloten. De weergave hiervan vindt u in het financieel 
Jaarverslag 2023 wat separaat is opgemaakt.   



Gasten  

 

 
  

 

ETEN EN DRINKEN 

Er is vers gekookte soep, broodjes ei, worstjes, 

boterhammen. Koffie, thee en limonade voor al 

onze bezoekers. 

 

 

GOED GESPREK 

Dagelijks zijn we met elkaar in gesprek over van 

alles en nog wat, waar mogelijk verwijzen we 

onze gasten door naar hulpinstanties die hen 

verder kunnen helpen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EVANGELISATIE 

Wekelijks was er op de maandag ruimte voor een 

evangelisatie moment.  

 

 

  

VERZORGING 

Op vrijdag maken er 50-60 bezoekers gebruik 

van onze douches en ruilen ze hun kleding om 

voor een schoon stel kleding, op de andere dagen 

was een kapper aanwezig en maandelijks komt er 

een pedicure voor voetverzorging.  

In 2023 was de Tweede Mijl elke maandag, woensdag en vrijdag 

met gemiddeld 9 vrijwilligers geopend. Op rustige dagen zijn er 

zo’n 70 bezoekers met uitschieters naar 100 bezoekers op de 

drukke dagen  

 

Voor hen was er onder andere: 
 


